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Boekrecensie 

door Martijn Bolkestein
Bespreking van Wilma Borgman, De prijs 
van de macht: Mark Rutte en de VVD, 
Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2022. ISBN 
9789463821278.  

Hoe je De prijs van de macht (2022) van Wil-
ma Borgman waardeert, zal mede afhangen 
van je relatie tot de VVD. Ben je een VVD-
die-hard, een VVD-hater of een bezorg-
de VVD’er die zich afvraagt hoe het verder 
moet met de Nederlandse politiek en met 
onze partij?

VVD-die-hards, zo die nog bestaan, zullen 
dit geen leuk boek vinden. Het schetst een 
beeld van een VVD die pre-Rutte I te weinig 
regie kende en vanaf die tijd te veel. Doordat 

het boek zich richt op de interne dynamiek 
van de partij en doordat de politieke succes-
sen alleen worden genoemd als die daarvoor 
relevant zijn – en dan nog slechts sporadisch 
– ontstaat een beeld van een partij die uit-
sluitend met zichzelf bezig is. Van botsende 
inzichten en persoonlijke meningsverschil-
len en van een komen en gaan van partij-
voorzitters. De politieke successen blijven 
buiten beeld en er wordt gesuggereerd dat 
die niet bestaan.

De prijs van de macht
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De prijs van de macht bestaat uit een chro-
nologische beschrijving van de gebeurtenis-
sen in de periode vanaf Hans Dijkstal tot nu. 
Het leest daarbij niet als een thriller, zoals De 
Prooi (2008) van Jeroen Smit (over de onder-
gang van ABN Amro), hoewel dat boek dui-
delijk ook Borgman heeft geïnspireerd getui-
ge zinnen als “Die zaterdagochtend in maart 
2002 stond ik met een heleboel collega’s voor 
het deftige kantoor van Ernst & Young aan 
de Wassenaarseweg in Den Haag”. Anders 
dan bij De Prooi lijken dergelijke visuele be-
schrijvingen echter niets toe te voegen aan 
het verloop van het boek. Dit is een tame-
lijk droog feitenrelaas, waarin de karakters 
en emoties van de personages niet worden 
uitgediept.

Als je een VVD-hater bent, word je door De 
prijs van de macht redelijk goed bediend. Het 
ontbreken van de politieke context maakt 
dat het boek leest alsof de VVD sinds Hans 
Dijkstal enkel bezig was met de interne orga-
nisatie, om deze ten dienste te stellen van de 
politieke macht. De VVD-hater zal worden 
bevestigd in zijn beeld dat de VVD vooral 
inzet op het winnen van verkiezingen en niet 
op het vormen van ideeën of het realiseren 
van idealen. Dat Borgman – naar het lijkt 
enigszins tegen haar zin – duidelijk maakt 
dat de VVD de afgelopen 12 jaar knap is ge-
slaagd in het vasthouden van ‘de macht’, doet 
daar wel iets aan af.

Borgman lijkt duidelijk op de hand van de 
VVD-hater en soms is haar toon ronduit 
tendentieus: “Voor het aandragen van op-
lossingen [..] installeerde het partijbestuur 
maar weer eens een commissie.” …of… “Van 
een afstandje bezien ging het in 2017 eigen-
lijk best goed met de VVD”. Daarbij geeft 

Borgman niet aan waarom het instellen van 
een commissie voor partijvernieuwing geen 
goed idee zou zijn of waarom het in 2017 
niet goed zou gaan met de VVD.

Voor de bezorgde VVD’er is elk boek dat 
nieuw inzicht geeft in de partij welkom. Dat 
inzicht geeft De prijs van de macht in enige 
mate en daarmee is het voor hem toch een 
aanrader. Daarvoor moet de lezer zich wel 
door veel reeds bekende chronologische fei-
ten werken en de nieuwe inzichten zelf uit-
filteren. Die inzichten komen vooral van de 
door Borgman geïnterviewde VVD’ers, zoals 
Mark Verheijen en Ben Verwaayen.

Borgman zelf voegt weinig analyse toe. Dat is 
jammer. Als VVD-watcher van de NOS heeft 
zij die inzichten zeker, maar wellicht dat zij 
als journaliste te veel heeft geleerd haar eigen 
mening achterwege te laten. Voor dit boek 
is dat een gemiste kans. Het zou interessant 
zijn geweest als Borgman had uitgewerkt hoe 
de partij zou zijn verzwakt en verworden tot 
een applausmachine. Nog interessanter zou 
zijn haar ideeën te lezen hoe dit zou kunnen 
veranderen. Borgman geeft haar visie door 
feiten te selecteren die haar verhaal onder-
bouwen, maar de lezer wordt daarbij niet bij 
de hand genomen. Bij het bereiken van de 
achterkaft zal hij zich nog steeds afvragen in 
hoeverre zijn beeld over de VVD nu is ver-
anderd.

De titel De prijs van de macht belooft een 
Shakespeare-achtig koningsdrama. Maar 
wie had gehoopt op een koning Rutte die 
dronken van de macht de ultieme prijs 
moet betalen, wacht een grote teleurstelling. 
Vooral in de laatste pagina’s schetst Borgman 
verrassend een beeld van een VVD die zich 
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dankzij Klaas Dijkhoff heeft weten te ver-
nieuwen, een team heeft neergezet dat weet 
hoe de Haagse hazen lopen en met Rutte 
binnenkort de langstzittende premier levert.

Wat bedoelt Borgman dan wel met de titel? 
Zij citeert Uri Rosenthal die Nietzsches ‘Wil-
le zur Machte’ aanhaalt. Maar de titel lijkt 
ook niet aan te sluiten op het filosofische 
machtsbegrip van Nietzsche, die over de 
drang naar macht juist positief is en deze ziet 
als drijvende kracht achter al het leven. Dan 
zou wellicht het citaat van Ben Verwaayen 
toepasselijker zijn geweest als titel: Politiek 
heeft één lijn, en dat is succes.

De betaalde prijs zou volgens Borgman be-
staan uit een gebrek aan idealen en de reali-
satie daarvan. Zij wijst naar de compromis-
sen die Rutte II en III hebben gesloten over 
minderjarige vluchtelingen, het achterwege 
blijven van lastenverlichting en het terug-
schroeven van de maximumsnelheid. Zij 
heeft zeker een punt, maar hiervoor heeft 
een ontevreden VVD’er of buitenstaander 
haar boek niet nodig.

Soms schetst De prijs van de macht een in-
teressant beeld van de VVD dat veel buiten-
staanders nog niet zullen hebben. Het is een 
beeld van een partij die weliswaar tradities 
kent, maar weinig vaste processen en insti-
tuties. Een partij die wellicht een thuis biedt 
aan de meer zakelijk ingestelde Nederlan-
ders, maar die zelf niet zakelijk wordt geleid. 
Waarvan de leiding bestaat uit vrijwilligers 
en waarin belangrijke beslissingen worden 
genomen op basis van spontane individue-
le inzichten en voorkeuren. Borgman citeert 
Jan van Zanen, die op zijn beurt Dirk Stikker 
(de eerste voorzitter van de VVD) citeert: 

“De vloek van het liberalisme in Nederland 
is amateurisme”. Daar zouden we meer van 
willen weten.

Maar zo zijn er veel thema’s die kort de re-
vue passeren, soms in een paar zinnen, waar 
Borgman als VVD-watcher zeker een me-
ning over zal hebben, maar waar zij in dit 
boek verder niet op ingaat. Over de overleg-
vormen binnen de VVD noemt zij het kern-
teamoverleg, het jaarlijkse weekeind bij Ben 
Verwaayen in Goult en het Pulchri-overleg 
voor oud-prominenten. Helaas wordt de 
lezer niet veel wijzer over hoe dat soort be-
sprekingen in zijn werk gingen en hoe die 
bijdragen aan de vorming van de VVD.

Een ander interessant thema dat wordt ge-
noemd, maar niet uitgewerkt, is de om-
mezwaai die Rutte voor zijn premierschap 
maakte van zijn favoriete speerpunten 
groen-rechts, onderwijs en vrijheid van me-
ningsuiting naar de meer typische VVD-the-
ma’s economie, veiligheid en immigratie. 
Hoe is het gekomen dat hij die speerpunten 
toen heeft ingeruild? En moeten we nu niet 
eigenlijk concluderen dat Rutte toen zijn tijd 
ver vooruit was? Het zou leuk zijn daarover 
Borgmans ideeën te horen, maar zij laat het 
bij het constateren van de kennelijke omme-
zwaai.

De aangedragen inzichten komen vooral 
uit interviews met Ben Verwaayen en Mark 
Verheijen, maar zijn relatief kort. Verwaayen 
stelt dat Rutte in de aanloop naar de verkie-
zingen van 2010 een eureka-moment beleef-
de over wat voor hem de kern was van zijn li-
beralisme: “zorgen dat je mensen kansen op 
ontplooiing biedt. [..] Niet meer sippig, maar 
positief. [..]” en “[voor dat eureka-moment] 
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was hij [Rutte] niet robuust als je terugduw-
de, daarna was dat terugduwen juist alleen 
maar leuk”.

De beschrijving van Verheijen is cynischer 
van toon over de verandering die optrad 
in de VVD met Rutte I, maar dat kan ook 
te maken hebben met zijn onfortuinlijke en 
onverdiende politieke einde: “De opdracht 
aan de fractie was: kom met zo min moge-
lijk ideeën, stem alles af en geef af en toe iets 
weg”.

Het zijn analyses als deze die stof geven tot 
nadenken over het verleden en de toekomst 
van de VVD. Zij maken De prijs van de 

macht bij tijden zeker boeiend om te lezen. 
Helaas zijn zij kort en moet de lezer zich er-
voor door een lange lijst genoegzaam beken-
de, chronologisch opgesomde feiten werken.

Martijn Bolkestein werkt als adviseur voor 
diverse overheden en was voor de VVD ach-
tereenvolgens gemeenteraadslid, statenlid en 
Tweede Kamerlid. Hij is auteur van het boek 
Dorpspolitiek, Waar is het lokale gezag? 
(2018) en heeft diverse artikelen over het 
Nederlandse politieke bestel geschreven. 




